Profiel van de islam

Een kennismaking met deze wereldgodsdienst in een notendop
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God

Door de kerk
roep ik God

In de moskee
zoek ik God

Bij de synagoge
denk ik aan God

Thuis
kom ik God tegemoet
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Doel

Het uiteenzetten van de nuances van de islam tegen de achtergrond van wat er
tegenwoordig allemaal speelt. Hiermee wordt getracht de deelnemers een
handreiking te doen ter bevordering van het inzicht in de islam en de moslimwereld.

Doelgroep
Personen of organisaties die meer willen weten over de islam; vanwege hun interesse
in de islam en/of hun contacten met de moslims.

Inhoud van de lezing

De islam is een actueel onderwerp. Alhoewel de belangstelling voor deze godsdienst
zich steeds verder uitbreidt en er veel onderzoek naar verricht wordt, bestaan
hierover nog altijd misvattingen. Daarom zullen in deze lezing diverse essentiéle
vragen over de islam behandeld worden. Uiteraard is er ruimte voor vragen en
discussiepunten van de deelnemers.

Over de spreker

Golbang Khorasani is islamoloog en sociale wetenschapper. In 1987 moest hij wegens
politieke activiteiten, na gevangenschap en martelingen, vluchten uit zijn vaderland
Perzié naar Pakistan met zijn vrouw en twee dochters. Op uitnodiging van de
Nederlandse regering kwamen zij in datzelfde jaar als politieke vluchtelingen naar
Nederland. In Perzié was hij werkzaam als leraar-psycholoog. In Nederland heeft hij
aanvankelijk zijn studie psychologie voortgezet en behaalde hij zijn propedeuse
(RUG). Daarna is hij afgestudeerd in de islamologie (Universiteit Leiden). Vervolgens is
hij gepromoveerd op het onderwerp religie, opvoeding en sociale limieten bij de
Nederlandse jongeren (RUG).

In zijn godsdienstwetenschappelijke benadering kijkt hij naar de godsdiensten, vooral
de Abrahamitische, als diverse stralingen van eenzelfde lichtbron. Daarom streeft hij
naar het operationaliseren van zijn opvatting namelijk eenheid onder diversiteit in de
huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Volgens hem is dit een
betrouwbare weg om de aanhangers van de verschillende religies of
levensbeschouwingen naar elkaar te brengen. Dat neemt niet weg dat er aandacht
besteed moet worden aan de knelpunten, als gevolg van de verscheidenheid of
onwetendheid.

Geregeld geeft hij lezingen, trainingen en colleges over de islam, religie-opvoeding en
interculturele communicatie binnen diverse organisaties en instellingen. Daarnaast
treedt hij ook op als dichter, schrijver en kalligraaf. Op het gebied van poézie en proza
begeeft hij zich zowel in het Perzisch als in het Nederlands.

Meer informatie

Voor meer informatie, boeken voor een lezing of bestelling van zijn werk kunt U
kijken op zijn site: www.golbangkhorasani.com
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Perzische mysticus en dichter.
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